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Liturgie zondag 22 september 2024, Drunen 

Startzondag 

‘Als nieuw!’ 
 

 
♪ Muziek voor de dienst door Delise: 
♪ Opwekking 856  Het bloed van Jezus  
 
♪ Opwekking 510  Dit is mijn verlangen 
 
 

INTREDE 

Welkom door ouderling van dienst Dragana van Keulen 
 
Mededeling van overlijden      staande 
mevr. Tine Feenstra:  
geboren: 1 september 1942 te Hemelum  overleden: 16 september 2024 te Drunen 
in de leeftijd van 82 jaar. 
 
Aansteken van de naamkaars van Tine Feenstra 
 
Moment van herdenken & stilte   

 

 

♪ Openingslied: LEV  Welkom in Gods huis 

 

Bemoediging & Groet 

 
♪ Kyrië: Delise   Ik wens je vrede  

 

♪ Gloria: Opwekking 542 God van trouw 

 
 

DE BIJBEL 

Gebed om de heilige Geest 
 
Moment voor jong & oud: ‘Als nieuw!’ 
 
 Kinderlied van de maand (september):  
Rainbow-lied Kerk in Actie Bijbel als levensbron 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HYG12gV-xGE 
Kinderen gaan hierna naar de kinderkerk. 

https://www.youtube.com/watch?v=HYG12gV-xGE
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 Schriftlezing: Matteüs 20,1-16 
 

♪ Opwekking 474   Niemand is als U 

 

Uitleg & Verkondiging 
 
♪ Delise    Kleine dingen 
 
 

GEBEDEN & GAVEN 

Dank- en voorbeden: 

♪ Gezongen gebed: Delise U Behoor ik toe  

Aansluitend bidden we onze dank- en voorbeden  

Gesproken gebeden: Dank- & voorbeden, Stil gebed,  
afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ 
 

De kinderen komen terug uit de kinderkerk.  
 
Collecte 
 

Muziek tijdens het collecteren: Delise Storm op het meer 
 
 

ZENDING & ZEGEN 

♪ Slotlied: Opwekking 123  Groot is Uw trouw, o Heer  
 
Zegen 
We beantwoorden de zegen met een gesproken ‘Amen.’ 

 

♪ Muziek na de dienst door Delise 

 

 

Na afloop van de dienst is iedereen van harte welkom bij de koffie, thee, limonade en wat 

lekkers, om zo de startzondag met ontmoeting af te sluiten. Welkom! 
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Liedteksten startzondag 22 september 2024 
 
 
♪ 1. Opwekking 856  Het bloed van Jezus  

Het bloed van Jezus spreekt voor mij 
Mijn ziel, wees stil en kijk omhoog 
Want uit het stof van Golgotha 
Daar stijgt een roep op naar Gods troon 
Niet om vergelding, niet om wraak 
Het is volbracht. God sluit mijn zaak 
Vergeving wint voorgoed het pleit 
 
Het bloed van Jezus spreekt voor mij 
Mijn hart begrijpt dit wonder niet 
Hij wast mij schoon van elke smet 
Mijn schaamte doet Hij zelf teniet 
Van ketens vrij leef ik voor Hem 
Mijn schuld is groot, maar groter nog 
Is zijn genade, die mij kocht 
Een zee van liefde, zonder eind 
 
Het bloed van Jezus spreekt voor mij 
Wie nu nog tegen mij getuigt 
Dat ik de dood verdien als straf 
Die wijs ik op dat ruwe kruis 
Waar Christus' dood mij leven gaf 
Water en bloed liep uit zijn wond 
Het werd voor mij de levensbron 
Zijn overwinning redt ook mij 
Het bloed van Jezus spreekt voor mij 
 
Waardig is het Lam - eens voor ons geslacht 
Nu de hoogste Heer. Glorie voor Zijn naam 
Hemel, roep het luid. Aarde, zing het uit 
Jezus' bloed bevrijdt. Glorie voor Zijn naam 
Waardig is het Lam - eens voor ons geslacht 
Nu de hoogste Heer. Glorie voor Zijn naam 
Hemel, roep het luid. Aarde, zing het uit 
Jezus' bloed bevrijdt. Glorie voor Zijn naam 
Jezus! 
 
Nu zingt mijn ziel een nieuw refrein 
Vol van geloof, onwankelbaar 
Die voor mij stierf, zal Koning zijn 
Wat Hij beloofd heeft, maakt Hij waar 
Geen oordeel maakt mij nu nog bang 
Ik leef in hoop, mijn leven lang 
Zijn Woord staat vast. Hier sta ik: vrij 
Het bloed van Jezus spreekt voor mij 
Genade wint. God spreekt mij vrij 
Het bloed van Jezus spreekt voor mij 
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♪ 2. Opwekking 510  Dit is mijn verlangen 

Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
  
Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
  
Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij,  
Heer, ik geef U mijn hart, ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 

 
 
♪ 3. LEV    Welkom in Gods huis 

Welkom van waar je ook komt 
‘t maakt niet uit waar je wieg ooit stond 
Waar je woont, waar je slaapt 
Hoe het wel of niet gaat 
Welkom van waar je ook komt 
 
God is de gastheer vandaag 
In Zijn huis is er altijd plaats 
Kom erbij, hier is hoop 
Hoe je leven ook loopt 
Want God is de gastheer vandaag 
 

refrein: 
Welkom in Gods huis 
Welkom in Gods huis 
Trek je jas uit, voel je thuis 
Welkom in Gods huis 

 
God heeft Zijn deur openstaan 
Ongeacht wat is misgegaan 
Neem je mooie cv 
Of je strafblad maar mee 
Want God heeft Zijn deur openstaan 
 

refrein 
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♪ 4. Kyrië: Delise   Ik wens je vrede  

Het leek altijd zo ver weg.  
Iets wat jou niet snel zou overkomen.  
Maar nu is het er toch echt.   
Het steelt je zekerheid en je dromen.    
De dagen lijken wel hun kleur kwijt.   
Is er nog hoop op een nieuw begin?    
Mag ik er voor je zijn?    
Hier middenin de puinhoop; mag ik naast je staan?  
En samen met jou verder gaan?  
Mag ik er voor je zijn?   
Vanbinnen huil ik met jou mee, ik smeek en bid.  
Ik wens je zoveel meer dan dit.   
Vrede, want ik wens je vrede.   
Weet je dat er hoop is?   
Want God belooft een nieuw begin.   
Mag Hij er voor je zijn?  
Hier middenin de puinhoop, mag Hij naast je staan?  
En samen met jou verder gaan?  
Mag Hij er voor je zijn?  
Hij hoort jou als je huilt, als je smeekt of bid.  
Hij geeft je zoveel meer dan dit.   
Vrede, Hij geeft je vrede.  
Zijn vrede. 

 
♪ 5. Gloria: Opwekking 542 God van trouw 

God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.  
 
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
 
U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 
God van trouw,  
U verandert nooit,  
Eeuwige, U mijn vredevorst.  
Aller Heer, ik vertrouw op U.  
 
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
Heer, ik roep tot U,  
opnieuw en opnieuw.  
 



6 Drunen, 22 sept. 2024 
 

U bent mijn rots wanneer ik wankel,  
U richt mij op wanneer ik val.  
Dwars door de storm  
bent U Heer, het anker;  
ik stel mijn hoop alleen op U. 
 

♪ 7. Opwekking 474  Niemand is als U 

Niemand is als U 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U. 
 
Uw liefde stroomt als een brede rivier, 
  genezing komt door uw hand. 
Angstige kinderen schuilen bij U, 
  niemand is als U. 
 
Niemand is als U 
Niemand is als U, 
niemand die mijn hart vervult zoals U; 
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, 
er is niemand zoals U. 

 
♪ 8. Delise    Kleine dingen 

Kijk, hier ben ik. Dit is wat ik heb. 
Het is niet zo veel. Maar alles wat ik geven kan. 
Dit is het dan. 
 
Gebruik het maar. Gebruik het helemaal. 
Ik wacht wel af. 
‘n Beetje bang voor wat me te wachten staat. 
Of misschien wel anders gaat. 
 
Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen: 
een beetje talent en een handjevol tijd. 
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen. 
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt.  
 
Zo vaak denk ik: wie ben ik dat U mij gebruiken wilt? 
En dan voel ik toch die twijfel weer: 
is wat ik heb écht wel goed genoeg? 
 
Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen: 
een beetje talent en een handjevol tijd. 
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen. 
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt. 
 
U laat me niet los, U laat me niet los. 
En dat is alles wat ik nodig heb. 
U laat me niet los, U laat me niet los. 
En dat is alles wat ik nodig heb. 
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Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen: 
een beetje talent en een handjevol tijd. 
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen. 
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt. 
 
Ik kom bij U met wat kleine, kleine dingen: 
een beetje talent en een handjevol tijd. 
Maar het wonder zit ‘m niet in wat ik heb te brengen. 
Het wonder zit ‘m daar in wat U, wat U ermee bereikt. 
 

♪ 9. Gezongen gebed: Delise  U Behoor ik toe  

Heer, U doorgrondt mij volledig. 
Niemand kent mij zoals U. 
U bent  elk moment om mij heen, 
elke dag, ieder uur. 
 
U was het Die mij gemaakt heeft. 
Toen niemand wist van mijn bestaan, 
was ik voor U geen geheim. 
U riep mij bij mijn naam. 
 
Doorgrondt mij, God, en ken mij. 
Leid mij op Uw weg. 
Ik behoor U toe. 
Ik behoor U toe. 
 
Heer, U doorgrondt mij volledig. 
Niemand kent mij zoals U. 
U bent  elk moment om mij heen, 
elke dag, ieder uur. 
 
U was het Die mij gemaakt heeft. 
Toen niemand wist van mijn bestaan, 
was ik voor U geen geheim. 
U riep mij bij mijn naam. 
 
Doorgrondt mij, God, en ken mij. 
Leid mij op Uw weg. 
Ik behoor U toe. 
Ik behoor U toe. 
 
Doorgrondt mij, God, en ken mij. 
Leid mij op Uw weg. 
Ik behoor U toe. 
Ik behoor U toe. 
Amen. 
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♪ 10. Muziek tijdens het collecteren: Delise Storm op het meer 
Gebaseerd op 'Christus in de storm op het meer van Galilea' van Rembrandt (1633). 
 
Dit schilderij van Rembrandt. 
Ik zie een boot met bemanning. 
Ik zie mezelf, ik ben één van hen en bang. 
 
Waarom ligt Hij te slapen? 
Waarom hoort Hij mij niet roepen? 
Dit schip vergaat en ik grijp de mast. 
Houvast. 
 
Heeft U mij nu verlaten? 
Breng me weer veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
Til me er toch bovenuit. 
 
We zijn maar kleine mensen. 
We zetten alle zeilen bij. 
Grijpen het roer, maar we weten niet waarheen.  
Heeft U ons nu verlaten? 
Breng ons weer veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
Til ons er toch bovenuit. 
Dan staat Hij op en Hij vraagt me: 
"Waarom vertrouw je niet? 
Ik ben de Heer van de golven 
En dat maakt het verschil. 
Ze luisteren naar Mijn wil." 
En het wordt stil. 
 
U heeft mij niet verlaten. 
U brengt mij veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
Tilt U mij er bovenuit. 
 
U heeft ons niet verlaten. 
U brengt ons veilig thuis. 
Vanaf het woeste water, 
Tilt U ons er bovenuit. 
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♪ 11. Slotlied: Johannes de Heer 149 / Opwekking 123 
  Groot is Uw trouw, o Heer  

Groot is Uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 

 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan. 
 

Groot is Uw trouw, o Heer, 
groot is Uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is Uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

 
 
 


